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Willem van Wetten houdt van
De Amstelbron en vv Lekkerkerk

Een echt dorpscafé; dat is De Amstelbron in Lekker-
kerk! Met Willem van Wetten als even gastvrije als
gezellige uitbater.”lk heb sinds ik de zaak overnam
in 2005 nog geen dag spijt van gehad!”

We vinden De Amstelbron halverwege de Kerkweg
in Lekkerkerk. Een kleine kroeg met een sfeervolle
bar, leuke zitjes en een groot biljart. Aan de muur
hangt een prijzenkast met de trofeeén van biljart-
vereniging ONA, de vijf teams tellende club die het
café als thuishaven heeft."Op maandag, woensdag
en donderdagavond spelen ze hun wedstrijden’
vertelt Willem van Wetten. “Op andere momenten
kan er vrij gebiljart worden.”

Van Wetten nam het café destijds over van de vo-
rige eigenaar Roel van Halewijn. "Ik speelde al een
tijd met die gedachte, maar het kostte me toch nog
even om de knoop door te hakken. Ik was tot die
tijd chauffeur bij transportbedrijf Van der Laan.
Dat heb ik in totaal vijfentwintig jaar gedaan. Maar
een eigen kroeg, tja dat leek me nog leuker.” Dat

bleek een juiste inschatting, want De Amstelbron
is zijn lust en zijn leven."Je mag deze zaak zien als
een echt dorpscafé met veelal wat ouder publiek.
Vooral in de middag is het hier gezellig druk. Dan
komen ‘de mannen’ even een biertje of een borrel-
tje drinken uit het werk of zomaar even langs voor
een praatje pot.

De Amstelbron is met uitzondering van dinsdag
elke dag open. De openingstijden mogen gerust
‘bijzonder’ genoemd worden. Op maandag, woens-
dag en donderdag is iedereen welkom van 15.00
tot 01.00 uur, op vrijdag van 14.00 tot 01.00 uur; dat
oogt ‘gewoon’Op zaterdag echteris De Amstelbron
toegankelijk van 11.30 tot 20.00 uur en - nu wordt
het echt speciaal!- op zondag van 07.00 tot 20.00
uur.”lk ga op zaterdag voeg dicht omdat ik op zon-
dag vroeg open benlach Van Wetten. “Rond 07.00
uur zondagochtend komt er namelijk wekelijks een
groep mannen 'kurkbiljarten’! Een leuke traditie
die er voor zorgt dat ik met plezier om 06.00 uur
mijn bed uitstap, ha ha! Gezellig toch??!"

Ook voetbal behoort tot de passies van vv Lek-
kerkerk's Businessclublid Willem van Wetten. Ooit

speelde hij jarenlang voor vv Lekkerkerk.”Dat was
genieten hoor!” En nog altijd schudt hij moeiteloos
de een na de andere anekdote uit zijn mouw: over
dorpsfiguren in het zwart-wit en bijzondere voet-
ballers met wie hij samenspeelde. “Vanwege mijn
kroeg lukt het me helaas niet om vaker dan een
keer of drie per seizoen bij de voetbal te zijn" zegt
hij. “Ik zou best vaker willen gaan, want het is een
warme en gezellige vereniging.”



